Willem Milar (1746-1826)

Willem Wijnand Milar komt voor in de kwartierstaat Couwenberg-van Lingen.

Klik hier voor zijn persoonspagina op de website www.familievanvroeger.nl

Willem Milar is gedoopt op 26 juni 1746 in de Oosterkerk in Amsterdam.

Hij werkte op kantoor bij de Marine, als “boekhouder op het comptoir van aanbouw der
Marine”.

Op de plattegrond van Amsterdam is naast ’s Lands Dok de Admiraliteitswerf te zien.
Hier werden de oorlogsschepen gebouwd. Na 1795 gingen het dok, de werven en alle

overige zaken over naar de marine.
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Bij zijn ouders woonde hij in de Batavierenstraat, zo ongeveer waar nu het rode sterretje

is geplaatst.

Wellicht heeft hij van jongs af aan al op de administratie gewerkt. Hij zal zeker van
dichtbij hebben meegemaakt dat in de nacht van 5 op 6 juli 1791 het Zeemagazijn,
waarin nu het Scheepvaartmuseum is gevestigd, in vlammen opging. Alleen de muren

bleven staan.


https://www.familievanvroeger.nl/getperson.php?personID=I3674&tree=tree1
http://www.familievanvroeger.nl/
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gaart, een zilversmid, en Marritje
Schippers. De familie Bogaart
woonde aan het Kattenburgerplein. Willem kwam hier elke dag langs op weg naar zijn
werk. Mogelijk leerde hij daar toen Antje kennen.

Op de inschrijving van de ondertrouw is te lezen dat Willem vergezeld werd door zijn

broer Jan. Antje kwam met haar vader.

In 1803 koopt Willem een huis aan de Boomssloot. In de akte wordt de plek precies
omschreven:

"Huis en erf, achter het hoekhuis van de Oudeschans bij het Bakkersbruggetje".
Tegenwoordig heet de straat Recht Boomssloot. Het huis heeft nu nummer 94.

Hij betaalde zo’n 750 voor het huis. Het was niet zo groot. Maar ook de huizenprijzen
waren sterk gedaald in die tijd. Tussen 1796 en 1815 kromp het inwonertal van
Amsterdam van 180.000 tot 140.000.

Willem en Antje kregen drie kinderen, waarvan er twee al heel jong zijn overleden.
Antje zelf is ook niet erg oud geworden. Zij overleed in 1804, 50 jaar oud. Op 24 januari

werd zij begraven in de Zuiderkerk.

Willem is na een paar jaar hertrouwd. Op 2 oktober 1807 werd de ondertrouw
ingeschreven met Haasje van Witteloostuijn, een weduwe van 51 jaar oud. Dit huwelijk
is mislukt en het echtpaar is gescheiden. Dit is te lezen in de overlijdensakte van Haasje
van 24 januari 1824. Daarin staat dat is zij is “gesepareerd”

Bij het overlijden van Willem op 28 april 1826, hij was toen 79 jaar, wordt zij zelfs niet

genoemd. In de akte wordt alleen vermeld dat hij weduwnaar was van Antje.



